Paps,
Waarom al dat vechten, waarom al die pijn,
jij wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
Jouw inzet voor alles, jouw kunnen was groot,
je wilde nog zoveel, maar het was je niet gegund.
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht,
je wilde nog graag, maar verloor dit gevecht.
Je echtgenote Lisette
Zoon Géry & Heidi

Hallo vake,
In mijn hart heb ik een plekje,
héél speciaal voor jou.
Nu nog een knuffel
zoals je altijd wou ...
Je kleinzoon Daan




Wij danken iedereen
voor de geboden steun,

het troostend woord of stil gebaar.
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