Liefste vake, Susse,

Je aanwezigheid gaf ons telkens een blij en warm gevoel. Nu we elkaar
verlaten, voelen we de pijn van heel ver weg van jou te zijn. Maar we
zeggen dank voor alles wat je voor ons was. Rust zacht lieve vake,
Susse, er is iemand die op jou daar wacht, geef haar een dikke knuffel
van ons en geniet van jullie samenzijn. In ons hart dragen we je steeds

dichtbij, want jij bent voor altijd een deel van “Wij” Q

Nonkel Frans, broer, buurman, ...

Wat zijn we blij dat we je gekend hebben.

Je leven liep niet altijd over rozen maar klagen deed je zelden of nooit.
De vele mooie herinneringen die we overhouden zullen we koesteren.
Zij gaan ons zeker helpen om de mindere momenten te doen vergeten.
We zullen je wel missen maar niet vergeten. ledere houten stoel, tafel,
bank, poort, deur of wat dan ook dat ooit door jouw handen gemaakt
werd zal ons nog jarenlang herinneren aan jouw talent als schrijnwerker.
Samen met alle goede raad die je ons in de loop der jaren gegeven
hebt zijn dat herinneringen voor het leven.

Waar je ook bent, het ga je goed.

En, allemaal goei?

Joa joa!
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Dankbaar gedenken wij

DE HEER
Frans Somers

Wij danken u voor uw aanwezigheid,

froostend woord of stil gebaar.
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