
Dankbare herinnering aan 
 

 
 

Echtgenoot van Renilde Snackaert 

 
 
 
 
 
 

Laat uw oneindig licht 

mij zien, in ’t Vaderland! 

(G. Gezelle)  

Lieve Wilfried, papa, opa, 
 

Je hield volop van het leven en de mensen om je heen. 
 

Met volle teugen genoot je van schoonheid en kunst,  

samen met ons. 
 

Permanent heb je je ingezet voor je geloof en  

de gebedsvieringen in Pius X, bescheiden, dienstbaar  

en in samenhorigheid. 
 

Je hebt geschreven over de geschiedenis van je familie  

en de parochie in Leest, en bent altijd dankbaar geweest 

ten aanzien van je ouders en familie, inspirerende  

geloofsgenoten en kunstenaars uit alle eeuwen. 
 

Wij zijn jou op onze beurt heel dankbaar voor alles wat je 

ons hebt gegeven: het leven zelf, de liefde voor mensen, 

reizen en cultuur. 
 

Lastig was het voor jou dat je op het einde je spraak verloor. 

Je blijft voor ons een toonbeeld van wilskracht, tot en met 

de laatste dag. 
 

Rust zacht … 
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