Moemoe,

Jij was een zeldzame ziel,
immer zorgzaam en betrokken bij ons allen.

Jouw leven was gevuld met warme en mooie
momenten die we koesteren.

De strijd was kort, jouw rust welverdiend.
Jouw afwezigheid laat een leegte achter

die we diep zullen voelen.

We putten troost uit de liefdevolle herinneringen
aan jouw lange, betekenisvolle leven.

Vaarwel, lieve moemoe.

Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.




Wij danken iedereen
voor de geboden steun,

troostend woord of stil gebaar.

.I.

Dankbaar gedenken wij

Mevrouw

Philomena De Boeck

Weduwe van Désiré Goossens (12020)

° Ramsdonk op 21 mei 1932

1t Mechelen op 25 januari 2024
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