
Lieve vader, lieve pepet, 

 

In de vroege uren van een lentemorgen  

ben jij vertrokken op je laatste reis 

Een genadige dood, sereen en zonder pijn 

Een lang en actief leven is voorbij 

Je inzet voor je gezin, leerlingen, school, mensen van Kapelle  

en elders stopte nooit 

Zovelen heb je begeesterd om zich in te zetten  

voor een mooiere gemeenschap 

Dat alles vanuit een diep geloof in God  

De laatste jaren werd de kring kleiner 

Je warme gezin werd steeds groter met de komst  

van kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Je was er zo fier op 

Wij hebben een rugzak met vele mooie en grappige herinneringen 

Je hebt het goed gedaan 

Geef oma een dikke kus 

 

   Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

† 
 

Liefdevolle herinnering aan 
 

De heer 

Maurits De Winter 
Weduwnaar van Lea Keppens (†22 oktober 2020) 

 

Geboren te Smetlede op 3 juni 1932 

en te Kapelle-op-den-Bos in het woonzorgcentrum 

“Akapella” zachtjes van ons heengegaan 

op 25 maart 2024, gesterkt door zijn geloof. 

 

 Gepensioneerd leraar Lichamelijke Opvoeding 

in het Sint-Theresia college 

 

De familie dankt u voor uw medeleven. 
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