Als een bloem, zo is het leven,
‘t begin is teer en klein.
De één die bloeit uitbundig,
de ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang,
weer andere blijven even.
Vraagd niet bij welke bloem jij hoort,

dat is het geheim van het leven.




Wij danken iedereen
voor de geboden steun,

froostend woord of stil gebaar.
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