Papa, Abuelo

Tenemos tantos hermosos recuerdos
de momentos grandes y pequefios,
Que brindan una sonrisa

junto a la tristeza y el dolor

alla arriba, eres tu

lejos pero a la vez muy cerca

Papa, Abuelo

We hebben zoveel mooie herinneringen

aan momenten groot en klein

Die zorgen voor een lach
naast verdriet en pijn
En weet je...

dat mooie stralende sterretje

Daarboven dat ben jij

ver weg maar tegelijkertijd
nog steeds heel erg dichtbij
Je zal altijd in ons hart zijn
We houden van je




In dit leven
WMag eew lach
Wag een traan
Mag) jjj .. Ji) 2iw
Mag ik .. ik ziw
Wag genieten
Mag leven
Wag afscheid zijw
Woet ... niets zin

We danken u allen oprecht voor
uw vriendschap en medeleven
die een ware steun zijn.
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