Het gebed van de oude boer

Ik ben maar een simpele boer, Lieve Heer,
en ‘k droeg nooit de weelde van geld en eer,
ik at van de vruchten die ‘k zelve won,

‘k stond vast in de aarde, droeg ‘t hoofd in de zon.
Getrouw aan mijn velden. Betrouwend in God.
Zo ging ik door ‘t leven tevree in mijn lot.

Ik wroette en wrocht mijn handen krom ...
Heb dank voor de lente en de voorjaarstijd,
voor zonnige dagen uit mijn kindertijd ...
Heb dank voor de zomer in mijn jongelingstijd.
Gij, die bij kommer mijn jeugd hebt verblijd;
heb dank voor de herfst en zijn kleurengeweld,
voor de vloed van honing en vruchten op ‘t veld;
heb dank voor de winter en mijn oude dag,
voor de sneeuw die zo wit op mijn velden lag.
Heb dank voor mijn leven als boer op het land,
laat me eens sterven met het zaad in de hand.
Amen.




Wij danken iedereen

voor de geboden steun,

het troostend woord of stil gebaar.

Liefdevolle herinnering aan

De heer
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