
  

 

Nooit de moed opgeven, ook al is het soms zwaar. 

Steeds de kracht om verder te leven, 

zeker met en voor elkaar. 

Geef mij maar mijn dorpke, ook al is het maar klein. 

In Leest ben ik geboren, hier werk ik op ‘t land, 

in alle eenvoud, gelukkig en blij. 

 

Jou niet meer vinden in die grote tuin, 

geen koekjes meer uit jouw kast, 

een plaatsje vrij op het volgende feest. 

We gaan je missen Opa ! 



 

 

 

Wij danken iedereen 

voor de geboden steun, 

troostend woord of stil gebaar. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv 
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Liefdevolle herinnering aan 

 

De heer 

Juliaan Van Linden 
Echtgenoot van Lea Robijns 

 

° Leest op 28 december 1935 

† Kapelle-op-den-Bos op 17 oktober 2024 


