Liefste Moe,

Het levenslicht ontluikt zich een eerste keer

in de vorige eeuw.

Niemand die kon vermoeden dat dit lichtje

bijna 100 jaar lang zou branden.

Met Va genoot je van “liefdevolle jaren”,

maar plots moest je halverwege alleen verder gaan.
Samen met je kinderen, familie en vrienden is deze
moeilike opgave jou aardig gelukt.

Moe je was een kranige dame, je deur stond alfijd
open en iedereen was welkom.

Je hielp ons steeds daar waar je kon.

Dank je Moe.
Lode & Ingrid.



Wij danken iedereen
voor de steun, -|_
een froostend woord, Dankbaar gedenken wij

een stil gebaar.
Mevrouw

Maria Van den Branden
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