Lieve mensen,

Ik ben geboren en kwam in een warm nest terechf,
beleefde een fijne kindertijd en een mooie jeugd.
Op het einde van die jeugd kwam ik Myriam tegen,
zij werd niet alleen mijn grote liefde maar ook mijn
soulmate, wij werden elkaars “gids door het leven”.
Wat volgde was een koningswens, Shana en Dylan.
Wat waren wij fier op ons gezinnetje.
Kleine kinderen worden groot en slaan hun vileugels uit,
zij zorgden voor twee prachtige schoonzonen,
Jonas en Michael.
Het hoogtepunt in ons gelukkige leventje was
de geboorte van onze kleindochter Elise.
Tot plots ons geluk op was en ik jullie moest verlaten.
Wat ben ik fier dat ik jullie man, papa en papi
mocht zijn.
Dit is geen vaarwel maar tot ziens.

Eddy




Myriam
Shana & Jonas
Dylan & Michael
en Elise
danken iedereen
voor de geboden steun,
froostend woord of stil gebaar.
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