Voor een dag van morgen ...

Wanneer ik morgen doodga,
vertel het aan de bomen, hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt
of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan een kind,
dat jong genoeg is om het te begrijpen.

Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.

Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad, hoe lief ik je had.

Maar zeg het aan geen mens.

Ze zouden je niet geloven.

Ze zouden niet willen geloven dat alleen
maar een man, alleen maar een vrouw,
dat een mens, zo lief had als ik jou.

Hans Andreus.



Wij danken iedereen

.I.

het froostend woord of stil gebaar. Dankbaar gedenken wij

voor de geboden steun,

Mevrouw
Nicole Depue

Echtgenote van Jean Van den Broeck
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