Stille strijd

Het hoofd te vol,
het hart te leeg,
verduisterd was je zicht.
De woorden hol,
de hoop die zweeg,
dus koos je voor het licht.

Wat rest is slechts de eenzaamheid
en zo vele vragen,
want in jouw eigen stille strijd
had ik je willen dragen.

Caroline Duisings


https://www.remembermebelgium.be/inspiratie/gedichten-van-caroline-duisings

Wij danken iedereen
voor de geboden steun,

een froostend woord of een sfil gebaar.
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