Voor mij was dit dorp aan de vaart
de aller schoonste plek op aard.

‘k Heb er met u geluk gedeeld,

er saam met u leed geheeld.

Ik heb u allen graag gezien,
en als ik €én van u, misschien
heb pijn gedaan, of ergernis,
hij schenke mij vergiffenis.

Geliefden zijn mij voorgegaan.
Nu ga ik ook: God keek me aan,
mijn leven, ach, 't is al voorbij.
Denk af en toe nog eens aan mij!



Wij danken u voor uw aanwezigheid,

froostend woord of stil gebaar.
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Dankbaar gedenken wij

De heer
André Moerenhout
Echtgenoot van Agnes Teck ‘




